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Toen ik in 1999 naar aanleiding van een heel klein oproepje in de krant aanklopte in de
Elthetokerk om mee te zingen in een gospelkoor, dacht ik dat het koor al langer
bestond. Niets bleek minder waar; dit was de tweede repetitie. Maar meteen wist ik dat
dit een koor was waar ik lange tijd met plezier in zou zingen. En dat is nu tien jaar
geleden. In die 10 jaar heb ik leden zien komen en gaan en soms ook weer terugkomen.
Er ontstonden vriendschappen voor het leven. Even was het spannend; kan Deliverance
blijven bestaan? Maar door de inzet van trouwe leden zijn we nu sterker dan ooit en ik
vertrouw er op dat we nog vele jaren met veel plezier met elkaar zingen!

Dorien van Veen, bedankt voor het oprichten van het koor, reden waarom we
nubestaan. Rick en Erwin, zonder jullie inzet en professionaliteit zouden wij nooit zo ver
zijn gekomen als nu. Marleen bedankt; na elke repetitie zorg jij ervoor dat we nog lang
kunnen nakletsen met een drankje en wat lekkers. Yolanda Schouten bedankt, onze
tomeloze invaldirigent; we kunnen altijd weer op je rekenen. Solisten, wauw! Wat een
mooie solo's zetten jullie iedere keer weer neer. Bestuursleden bedankt voor jullie inzet
om alles in goede banen te leiden. PR-commissie, bedankt voor het vele werk, met als
resultaat de mooie flyers en dit prachtige jubileumboekje. Optreedcommissie bedankt;
jullie zorgen elke keer weer voor verrassende en leuke optredens. Commissieleden,
bedankt voor jullie hulp bij het organiseren van onze activiteiten. Olav bedankt; geen
koorlid, maar altijd bereid een handje te helpen. Roy bedankt voor het opzetten van de
mooie nieuwe website. En natuurlijk alle leden bedankt voor jullie enthousiasme,
zonder jullie zou er geen koor zijn. DMO Gemeente Amsterdam, bedankt voor de
jaarlijkse subsidie, een welkome aanvulling om onze exploitatie elk jaar weer dekkend
te krijgen. Schipholfonds bedankt, uw bijdrage maakt het mogelijk ons tijdens dit
concert, en alle komende optredens, te profileren als een gospelkoor en een breed
publiek te enthousiasmeren voor de gospelmuziek. Elthetokerk bedankt, het is een
fantastische ruimte waar ons bijna 40-koppige koor iedere week de sterren van de
hemel zingt.

Ik wens iedereen veel plezier vanavond. Kijk, luister, zing mee en geniet van ons
jubileumconcert!

Ingrid Moor, voorzitter
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Op 20 april 1999 richtte Dorien van Veen een gospelkoor op, dat
later de naam Deliverance kreeg. Tijdens haar studie zang aan
het conservatorium was zij enthousiast geworden over gospel-
muziek. Onze huidige dirigent Erwin Young was destijds nog
gewoon koorlid. Hij nam heel vaak de solo's voor zijn rekening en
was af en toe vervangend pianist en dirigent.

Ons eerste optreden was in september 1999 bij de opening van
het nieuwe kerkelijk jaar in de Muiderkerk (zie eerste foto). We
kregen meteen al een hele goede pers: "Hun stemmen kleuren
goed bij elkaar en ze zingen vol elan. De drie solisten zingen
goed. Ze brachten sfeer, plezier en bezieling. En dan te bedenken
dat ze pas sinds april samen zingen! Als het u wat lijkt, kunt u ook
mee gaan zingen. Ze oefenen in de Elthetokerk op dinsdag-
avond". En dat is nog steeds zo!

In 2001 hadden we ons eerste jaarconcert, met band! De band
was erbij dankzij Rick Piepers, inmiddels al onze derde pianist in
korte tijd. Gelukkig is hij sindsdien een constante factor binnen
het koor gebleken. Ons tweede jaarconcert was in juni 2002 in
Huize Lydia en dat was het laatste concert met Dorien. Dorien
had besloten dat ze wilde stoppen met Deliverance.

Ik wilde daar totaal niet aan en Yolanda Schouten en ik besloten
om een doorstart te maken. Slechts acht leden bleken te willen
doorgaan, maar wij waren vastbesloten. Wij wisten echter ook
dat een en ander afhankelijk was van het vinden van een goede
dirigent, het juiste repertoire, mooie arrangementen en natuurlijk
voldoende leden om de kosten te kunnen dekken.

Eerst moesten wij op zoek naar een dirigent. De eerste aan wie
wij dachten was Erwin, maar hij wilde op dat moment niet.
Zolang we geen dirigent hadden ging Yolanda noodgedwongen
voor het koor staan. In het begin leek het er bij het inzingen op
of we aerobics moesten doen, maar gaandeweg heeft zij zich als
dirigente steeds meer ontwikkeld en is zij nu onze vaste
invaldirigent geworden.

Ondertussen waren we ook druk leden aan het werven door
overal zelfgemaakte foldertjes te verspreiden. Het zag er een
beetje amateuristisch uit, want echt goed met de computer
waren wij niet. In die begintijd hadden we ook geen middelen.

We moesten zelfs uit eigen zak voorschieten, maar dat vonden we niet erg, want we
waren er vast van overtuigd dat het ging lukken. De administratie en contributie ging in
die tijd ook nog letterlijk vanuit een sigarendoosje en een paar A4-tjes.

Frank Schaay werd een half jaar onze dirigent. Frank breidde ons repertoire uit met
nummers uit de soul en R&B en heeft een paar leuke arrangementen voor ons gemaakt
zoals Wade in the Water en Shackles. Vanaf dat moment gingen we ook weer optreden.
Ons eerste optreden na de doorstart was op 26 december 2002 in de Witte Boei,
georganiseerd door onze soliste Toni die daar toen vrijwilligster was. Frank ging echter
studeren en zijn colleges waren toevallig op dinsdagavond. Zaten we weer zonder
dirigent. Via Frank kwamen we aan Gaby van Helsdingen, een geweldige dirigente en
zangeres en gek op gospel. We gingen weer helemaal terug naar ons oude repertoire.
Ik had van zowat alle repetities met Dorien opnames gemaakt die zij kon gebruiken,
zodat wij alle oude nummers die we wilden zingen ook konden zingen.

Tijdens haar zwangerschap in 2004 hadden we een vervangende dirigent nodig. We
zagen het inmiddels bijna niet meer zitten en deden een beroep op Erwin. Gelukkig,
Erwin wilde wel vervangen en is uiteindelijk ook gebleven als onze vaste dirigent.

Inmiddels waren er meer mensen actief geworden voor het koor en hadden we een
bestuur. In 2004 is de vereniging Deliverance bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven, met statuten en lidmaatschap bij de Bond van Amsterdamse
Zangverenigingen. Tevens konden we financiéle middelen vrijmaken om apparatuur
aan te schaffen.

In de loop van de jaren zijn we alleen maar gegroeid en krijgen we meer verzoeken om
optredens binnen dan we waar kunnen maken. In 2007 hebben wij onze eerste CD
gemaakt. Sinds 2008 zijn we een officiéle vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
De laatste tijd hebben wij weer veel nieuwe leden kunnen aantrekken, waardoor wij nu
een koor met bijna 40 leden zijn. We hebben een bloeiend verenigingsleven met heel
actieve commissies en een erg goede sfeer!

Anneke Oosterhuis - secretaris



Black Gospal

Veel mensen denken bij 'gospel' direct aan 'black gospel'. En dan zien we in gedachten
meteen een koor met donker gekleurde mensen met mooie lange gewaden. Uit die
traditie komt de gospelmuziek wel voort, maar feitelijk zijn er tegenwoordig zo vele
soorten gospel als er stijlen binnen de lichte muziek zijn. Het enige dat gospel als stijl
tegenwoordig nog kenmerkt is dat de teksten christelijk religieus zijn.

Black Cospel is afkomstig uit het Zuiden van de Verenigde Staten en komt voort uit de
slavernij. Hieruit komen ook spirituals voort. Muzikaal gezien zijn er meer overeen-
komsten dan verschillen tussen spirituals en gospels uit die tijd. Spirituals zijn werk-
liederen die door de slaven uit Afrika werden gezongen om boodschappen aan elkaar
door te geven. Ook zijn het vaak klaagliederen, denk aan 'Nobody Knows the Trouble
I've Seen', soms met religieuze teksten als 'Go down Moses'.

In diezelfde tijd werden christelijke liederen door slaven overgenomen en vermengd
met Afrikaanse ritmes en Afrikaanse manieren van zingen tot black gospel. Omdat de
meeste slaven niet konden lezen en schrijven werd het evangelie door de voorganger
gezongen, vaak ondersteund door een koor dat alle herhalingen zong. Daarom zijn
gospels vaak hele vertellingen, zoals bijvoorbeeld 'Joshua fit the battle of Jericho', of
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In de crisis van de jaren '30 in Chicago begon pianist en ex-bluesmusicus Thomas A.
Dorsey met het componeren van liederen gebaseerd op bekende spirituals en op
blues- en jazzritmes. Hij noemde deze liederen 'gospel songs' en verspreidde deze in de
zwarte kerken van Amerika om licht te geven in de duisternis. Dorsey wordt wel gezien
gezien als de uitvinder van de moderne black gospel. Na de Tweede Wereldoorlog
begonnen gospelkoren de hoofdact te vormen bij gospeloptredens. Dit is voornamelijk
te danken aan de 'Godfather of Gospel' Reverend James Cleveland, die honderden
albums met gospelkoren heeft opgenomen.

Bij Deliverance zingen wij voornamelijk moderne black gospel, die zo'n beetje sinds de
jaren tachtig is gecomponeerd, of traditionals dan wel oude gospels die sinds die tijd
zijn bewerkt. Kenmerken zijn: moderne teksten op oude thema's, veel herhalingen,
solisten die door het koor heen zingen waarbij zij zich veel vrijheid mogen veroorloven
terwijl het koor zich aan een strakke partij moet houden, invioeden uit soulmuziek,
R&B, blues, jazz, pop en zelfs Latijns-Amerikaanse muziek. Het thema is steeds het
evangelie zingend verkondigen. Veel artiesten als Little Richard, Jerry Lee Lewis, Elvis
Presley, Gloria Gaynor, Amy Grant zijn voortgekomen uit de gospeltraditie.

Dit geldt ook voor vrijwel alle kopstukken
uit de soulmuziek als Etta James, Aretha
Franklin, Sam Cooke, James Brown, Al
Green, Stevie Wonder, Dionne Warwick,
Whitney Houston etcera. Zij zijn seculiere
teksten gaan zingen, maar zijn muzikaal
gezien blijven voortborduren op de
kenmerken van de gospels, spirituals en
blues. Later zijn de ontwikkelaars van de
black gospelmuziek op hun beurt dankbaar
gebruik gaan maken van de ontdekkingen
die gedaan zijn door de ontwikkelaars van
soulmuziek. Belangrijkste invloeden van soul op gospel zijn: afwisselend gebruik van
swingfeel en rechte feel, groovy begeleidingen met een belangrijke functie voor de
baspartij, veel gebruik van vibrato en ornamentaties (versieringen) bij het zingen
waarbij veel waarde wordt gehecht aan virtuositeit en gebruik van het gehele
stembereik. R&B zou je kunnen beschouwen als een geévolueerde vorm van soul.
Moderne black gospel en R&B beinvloeden elkaar ook nog steeds in grote mate.

Een bluesschema bestaat uit twaalf maten en in de meest oorspronkelijke vorm uit drie
akkoorden. In moderne bluesschema's wordt ook gebruik gemaakt van akkoorden die
afgeleid zijn van de drie basisakkoorden. Ook bluesmuziek komt voort uit de slavernij.
Oude gospels gaan nogal eens over een authentiek bluesschema en ook hedendaagse
gospels zijn altijd sterk beinvloed door kenmerken van de blues; de blue note ontbreekt
vrijwel nooit.

Veel moderne gospelmuziek is beinvloed door de jazz, vooral door het gebruik van veel
toevoegingen in de akkoorden. Dit is een ontzettend interessant fenomeen, want het
gaat vaak om erg eenvoudige melodieén die dan worden begeleid door ingewikkelde
opeenvolgingen van uitgebreide akkoorden. Dit terwijl de koren meestal drieklanken
zingen.

Naast de harmonische invloeden uit de jazz zijn wat betreft ritme ook invloeden uit
Latijns-Amerikaanse muziekstijlen doorgedrongen tot de moderne black gospel. Waar
veel blues- en soulmuziek evenals moderne R&B ritmisch vaak voorspelbaar zijn, zijn er
in moderne black gospelmuziek vaak verschillende ritmes te ontwaren, wat voor een
groot deel op het conto van de Latijns-Amerikaanse invloed valt te schrijven.

Moderne black gospel heeft ook invloeden uit de popmuziek, al zal zij eerder beinvioed
zijn door aan soul gerelateerde popmuziek zoals oude disco en funk dan door rock.

Al met al heeft de black gospel zich in meer dan twee eeuwen sinds de tijd van de
slavernij ontwikkeld tot een muziekstijl die zeer divers is in culturele en muzikale
invloeden. Black gospel wordt tegenwoordig niet meer alleen in de Verenigde Staten
gezongen, maar in verschillende delen van de wereld, zelfs hier in hartje Amsterdam!



Deliverance - solist Irene Annink

If I Ain't Got YOou - diverse solisten

Makes Me Wanna Shout - solist Yolanda Schouten

Amazing Grace - solist Dee Moor

Again | Say Rejoice

Clean Heart - solist Yolanda carrasco Moure

Things Are Not Always as They Appear - solist Erwin Young
Conversation Peace - solist Katharina Schaefer

In the Sanctuary - solist Erwin Young

Pauze

Oh Give Thanks - solist Alethea Bryson

The Presence of the Lord - solist Katharina Schaefer

Take Away - solist Dee Moor

When God's Children Get Together - solist Alethea Bryson
OOh Chlld - solist Marianne van Lochem

Rejoice - solist Yolanda Schouten

I'll Follow You Always - solist Irene Annink

Joyful Joyful - solisten Yolanda Carrasco Moure en Marianne van Lochem
Stand By Me - diverse solisten

Erwin Young
Yolanda Schouten

Toetsen: Rick Piepers
Gitaar: Daan de Nobel
Basgitaar: Dave Klimsop
Drums: Gijs de Leeuw

Alethea Bryson, Amber Beernink, Amina Turgha,
Anneke Oosterhuis, Bibi Raven, Bonnie Kes-van der
Velde, Caroline Sparenburg, Christine Lucassen,
Damaris Matthijssen, Dayle Schechter,

Dinique van Halm, Francisca van Hoefen Wijsard,
Georgette Engel, Gezina Petrusi, Ingrid Jones,

Ingrid Moor, Irene Annink, Iris Coerman,

Janneke Barten, Jannie Rebel, Jeanine de Haan,

Jos Hesterman, Joke Stuifbergen, Katharina Schaefer,
Kim Ruijs, Kitty Ebeling Koning, Lydia Schopman,
Marianne de Kock, Marianne van Lochem,

Marga Genet, Marja van Hal-Middelkoop,

Marjolein Kaandorp, Marleen Stolk, Mirry Dijkstra,
Misalia Stenhuijs, Niek Salden, Rianne de Jong,
Saskia Middeldorp, Toni Robinson, Yolanda Carrasco
Moure, Yolanda Schouten, Yvonne Langen.



Erwin Young, geboren in 1971, volgt na het Gymnasium een jaar highschool in
Philadelphia. Hij behaalt de Propedeuse Rechten en doorloopt vervolgens het
Conservatorium van Amsterdam. Zijn hoofdrichting op het Conservatorium is
geimproviseerde en lichte muziek met als hoofdvak zang. Hij studeert bij Sylvia
Langelaan, Gé Titulaer en volgt masterclasses bij Deborah Brown en José Koning.

“Het interessante is ook dat de solist alle vrijheid mag nemen in de improvisatie, terwijl
het koor heel strak en spatgelijk de uitgezette lijn vasthoudt. Dit samenspel tussen koor
en solist groeit bij Deliverance nog steeds, en wordt alsmaar meer een geheel."

In de jaren ‘90 acteert Erwin in een kleinkunstgezelschap, waar hij naast de teksten ook
composities met Nederlandstalige songteksten schrijft. Tevens zingt hij in verschillende
formaties in uiteenlopende stijlen als jazz, soul, funk, gospel en kamerkoormuziek. Met
de vijfstemmige vocal group Jazzed to the Max waarin hij de tenorfunctie vervult,
neemt hij enkele cd’s op, waarvan één in samenwerking met de Wereldomroep. Erwin
geeft daarnaast sinds 1999 zangles en leidt verschillende koren waaronder sinds 2004
het Black Gospelkoor Deliverance waarvoor
hij als bezield dirigent, solozanger en
arrangeur werkzaam is. Ook leidt hij sinds
2003 regelmatig zangworkshops, onder
meer in opdracht van het evenementen-
bureau Doubledutch Events in Amsterdam.

Rick Piepers is al jaren een erg gewaardeerd
begeleider, bandleider en arrangeur bij
diverse muzikale en theaterprojecten.

Hij voelt zich als een vis in het water in
diverse stijlen als gospel, rock, jazz en kleinkunst. Niet alleen Deliverance, maar ook
Soul Sound Formations, het Pleegtheater, Theater Veder en verschillende andere
artiesten en bands doen hun voordeel met zijn strakke begeleiding en eigenzinnige
arrangementen. Vele jaren speelt hij reeds samen met zangeres Nadja Filtzer, met wie
hij 0.a. het goed ontvangen muziektheaterprogramma “Mijn zwervend hart” heeft
opgevoerd. Niet alleen is hij een begenadigd pianist, ook is hij een zeer bekwaam
gitarist. Dit laat hij bijvoorbeeld horen in het Latijns-Amerikaanse project Cuerda Vocal
met één van de koorleden, Irene Annink. Ook leidt Rick meerdere muziekworkshops
voor verschillende doelgroepen.

De solisten zijn erg belangrijk voor Deliverance en binnen de Black
Gospel muziek. De solisten zijn tijdens de stukken vrij om te
improviseren en daar is enige ervaring voor nodig. Onze solisten zijn
buiten Deliverance ook op andere manieren actief in de muziek.

Yolanda voelt zich erg verbonden met Deliverance. Ze is al lid vanaf
het eerste uur en heeft het koor zien groeien. Na jaren gedanst te
hebben, zag zij een gospelformatie zingen en dacht: “Dat is wat ik
wil! De volgende dag zag ik een oproep voor een nieuw gospelkoor.
Toen de oprichtster van Deliverance ermee stopte, hebben we met
de groep een doorstart gemaakt. Nu zing ik niet alleen, maar zit ook
in het bestuur en ben penningmeester." Deliverance is een open
koor. Dit houdt in dat je niet per se gelovig hoeft te zijn om lid te
worden. "Maar je moet wel geloven in het zingen," aldus Yolanda.
"Zingen werkt bevrijdend. Gospel zing je met je hart en je ziel.
Gospel zingen doe je met heel je lijf. Het moet vanuit je tenen
komen. Het geeft energie." Als Yolanda zingt, voel je dat inderdaad
totin je tenen.

Als kind van Spaanse ouders groeit Yolanda op met oude Spaanse
liederen door haar vader gezongen en begeleid op de accordeon.
Op 6-jarige leeftijd soleert Yolanda al in een kerkkoor. Haar muzikale
interesse ligt in eerste instantie bij de musical. Via leadzingen in
verschillende bands ontwikkelt ze zich naar "zingen met een
verdiepende dimensie" bij Gospelkoor Deliverance.

Wat maakt voor Yolanda het zingen bij Deliverance zo speciaal?
Yolanda is van mening dat ze door haar geloofsbeleving een extra
dimensie ervaart als ze gospel zingt. Daarnaast is er volgens haar
niets mooier dan samen met dit koor met zoveel muzikale mensen,
vanuit het niets een nummer in te studeren, om vervolgens een
koorklank te produceren waar iedereen stil van is. Negen jaar
geleden kwam Yolanda als solist bij Deliverance. “Doordat zingen
ook een fysieke ervaring is, heb ik de bewegingscommissie binnen
Deliverance heb opgezet. Ik vond dat we die mooie koorklank ook
moesten omzetten in een beweging/choreografie. Ik probeer altijd
vol passie voor het koor te staan en druk te zwaaien en bewegen.”
Yolanda is momenteel naast het zingen bij Deliverance ook actief als
zangeres bij de UvA-band ABSFEBulous.




Oorspronkelijk uit de Verenigde Staten, maar verliefd geworden in en
op Amsterdam. Hier woont ze dan ook al vele jaren. Zo kan iedereen
in Amsterdam genieten van de integere en gepassioneerde zang van
Toni Robinson. Ze zingt al jaren bij Deliverance. "Door een vriendin
ben ik erbij gekomen. Ik heb altijd gezongen. Als klein meisje in
kerken in Amerika, familiefeestjes en buurthuisjes. Deliverance is een
prachtig en gezellig koor." Zelf is Toni, die ook veel solo's zingt,
gelovig: "Om gospel te zingen hoef je niet gelovig te zijn, maar het
helpt wel." Als Toni zingt hoor je een getuigenis, of je nu gelovig bent
of niet.

Als klein meisje heeft Alethea zowel wat betreft de tekst als
toon-hoogte haar eigen interpretatie van liedjes. Maar ondanks al het
commentaar dat ze vals zingt, houdt ze vol! Als ze in 1996 gaat
studeren aan de UvA neemt ze zanglessen bij Dorien van Veen, die
erg enthousiast is over haar stem. Als Dorien start met een
gospelkoor vraagt ze Alethea erbij, zodat Alethea vanaf het eerste
begin betrokken was bij Deliverance. Daarom is zingen bij Deliverance
voor Alethea ook een stukje sentiment. “Ik herken muziek die mij
aanspreekt aan het gevoel die de muziek mij geeft. Ik krijg rillingen,
houd mijn adem in of krijg tranen in mijn ogen. Gospelmuziek doet
dat allemaal voor mij. De teksten doen ertoe en er wordt recht uit het
hart gezongen. Het is echt en ik kan er al mijn gevoel in kwijt. Dat
zorgt ervoor dat het fijn, soms confronterend maar vooral bevrijdend
is om gospelmuziek te zingen. Ik doe het heel erg graag!”

Tijdens en na haar studententijd in Utrecht zong Irene met close
harmony koren Dekoor en Be Sharp. Ook ontwikkelde ze zich verder
als zangeres, begeleid door haar eigen gitaar of met allerlei akoes-
tische of lawaaieriger groepen; singer-songwriter-liedjes, jazz, rock en
latin muziek. Na jarenlang in Mexico te hebben opgetreden, kwam
Irene begin 2006 terug naar Nederland waar ze zich al snel thuis
voelde bij Deliverance: “Ik vind het een fantastische groep vrouwen
die hart hebben voor de muziek en voor elkaar.” Ook de muziekstijl
van Deliverance spreekt haar bijzonder aan, “omdat het de pan uit
swingt! En de teksten zijn meestal heel erg positief en inspirerend,
ook wanneer je ze meer symbolisch opvat.”

Irene heeft ook, samen met onze pianist Rick, een groep die Latijns-
Amerikaanse muziek speelt, Cuerda Vocal, en ze zingt en speelt bij
Theater Veder voor dementerenden in verzorgingshuizen.

Katharina groeit op in Freiburg, Duitsland, en woont de laatste tien
jaar in Cologne. Volgens haar vader kon ze eerder zingen dan praten.
Muziek is voor Katharina een onmisbaar instrument voor zelf-
expressie. Toch treedt Katharina pas na haar twintigste naar buiten
met het zingen: bij een gospelkoor, waar ze haar eerste solo’s zingt.
Ze verhuist in 2008 naar Amsterdam en vindt daar Deliverance.
Katharina vindt de sfeer tijdens de repetities fantastisch en vindt
Deliverance sowieso een ontzettend enthousiaste zanggroep. “Bij
elk concert ziet ik de vonken overslaan op het publiek!” Gospel
zingen doet Katharina met een reden: “Als je gospel zingt breng je
de ‘goede boodschap’. En dat is precies wat mij zo aantrekt in deze
muziek: de mogelijkheid om je gevoelens te uiten zowel vocaal als
fysiek; om dit te delen met anderen en te voelen hoe je deel
uitmaakt van de kracht van een koor.”

Marianne heeft gekozen voor Deliverance omdat ze een plek zocht
waar ze aan haar stemvorming kon werken. De keuze viel op gospel,
omdat ze graag meer liefdevolle muziek wilde maken. Marianne
gelooft dat geloof voor iedereen iets anders is. Klanken en woorden
kunnen kracht uitdrukken en ontroeren, daarom kan je in zang liefde
vinden. Haar stem is haar lievelingsinstrument, omdat ze zich via
haar stem direct kan uiten zonder dat daar nog een apparaat tussen
zit. Ze was eerder al actief bij de Delftse coverband Buskruit en is
sinds twee jaar als vocalist en songwriter betrokken bij de
Rotterdamse sample-popformatie Okkernoot. Als de Dame van het
Goed Gemoed flapt ze in de regio Haaglanden de ene na de andere
tekst uit haar mouw. Ze zingt nog geen jaar bij Deliverance, maar
heeft haar plek in Amsterdam zeker gevonden!

Dee Moor (Dorien van Veen) heeft het gospelkoor Deliverance in
1999 opgericht. Zij heeft het koor drie jaar gedirigeerd. Dorien heeft
diverse arrangementen voor het koor gemaakt, waarvan er nog
steeds verschillende worden uitgevoerd, onder andere het lijflied
‘Deliverance’.

Dorien woont inmiddels in Nijmegen, waar zij haar eigen zangprak-
tijk heeft. Dorien dirigeert ook nog een aantal koren. Daarnaast is zij
landelijk actief als zangeres onder de artiestennaam Dee Moor.
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Gospelkoor Deliverance

p/a Cornelis Krusemanstraat 30

1075 NM Amsterdam

www.deliverance.nl

Wilt u tekst of foto's overnemen uit deze uitgave, dan kan dit alleen na schriftelijke
toestemming van het bestuur van Gospelkoor Deliverance.

Dit jubileumboekje kwam tot stand dankzij een bijdrage van het Schipholfonds.
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